
Lentekriebels

Putin is nog steeds niet te stoppen, Yemen lijkt nog steeds vergeten en ver van ons bed, Netanyahuh 
heeft schijt aan de hele wereld en Sieneke is van haar man af. Dat laatste heb ik de afgelopen weken
meer voorbij zien komen, dan alle andere voorbeelden die ik noemde. Wie Sieneke ook al weer is? 
Ze is het toenmalige kindsterretje van 17 jaar, die in 2010 door vader Abraham naar voren was 
geschoven om ons te vertegenwoordigen op het ESF. Proestend om alle oubolligheid (inclusief 
draaiorgel!) hebben we toen zitten kijken naar een jonge vrouw, die door toedoen van onze 
nationale bolhoed destijds in één klap was verworden tot een sexloze moeder uit Appelscha. Ze kan 
er zelf ook niets aan doen, maar haar complete voornaam hielp daar ook niet echt aan bij: Sieneke 
Clasina Gerdina. Gelukkig werd ze twee jaar daarna gered door een wandelende indianentooi, die 
nog valser zong dan Mia en Dion in het kwadraat. En nu is ze dus van haar man af en kan de familie
Hazes even met vakantie. Zowel zijzelf als haar ex-man gaan elkaar via elk mogelijk kanaal verbaal
te lijf. Met nog maar een paar maanden te gaan tot de zomer, vullen ze zo lekker de behoefte aan 
komkommernieuws waar in die maanden zoveel behoefte naar is. De gezamenlijke redacties van het
o zo integere Telegraaf Mediagroup hebben hun vakanties al geannuleerd zo schijnt het.

Ook in Den Haag is dit nieuws ingeslagen als een bom. Schijnbaar heeft men zelfs besloten om de 
kabinetsformatie zo lang mogelijk uit te stellen, zodat de roddel en achterklap ruim baan kan 
krijgen. Tenslotte weten Dilan, Caroline, Pieter en Geert als geen ander hoe belangrijk dat is. Ze 
hebben er immers de afgelopen maanden aardig op kunnen teren, mede door platformen zoals X. 
Het is ook het enige wat de partijen van links tot rechts verbindt. Zelfs het verwende jongetje Frans 
Timmermans staat elke week wel een keer te jammeren over dat hij het niet eerlijk vindt en probeert
op elke mogelijke manier zijn politieke opponenten vliegen af te vangen. Zijn ooit principiële  
compaan Jesse houdt zich even koest, want zelfs voor hem zijn dit iets te veel principes. Zelfs de 
uiterst linkse Lilian heeft haar conclusies getrokken en zit even thuis bij te komen van de 
Nederlandse politiek. Kleine tip voor Fransje: dit heet democratie, waarin het volk iemand uit hun 
midden kiest die men geschikt acht om hen te vertegenwoordigen en beslissingen te nemen. En als 
je het zelf zo hebt laten versloffen dat je er al jaren niet meer toe doet, zou het je sieren om eerst 
even jezelf achter de oren te krabben en te bedenken wat je hier zelf aan kunt doen!

Natuurlijk spring ik zelf ook niet in gat in de lucht van Geert en zijn PVV die nu even een grote 
vinger in de pap hebben. Zijn uitlatingen waren nou eenmaal niet om over naar huis te schrijven de 
afgelopen jaren. Maar gelukkig hebben we hier de kans om onze politici over drieënhalf jaar weer 
te mogen beoordelen op hun acties en andere mensen een kans te geven als wij dat nodig achten. Er 
zijn ook landen waar dat niet of minder aan de orde is. Daar kun je stemmen op Vladimir Poetin of 
Vladimir Poetin. Voor de vorm staat er misschien nog wel een andere naam in het klein helemaal 
onderaan je stembiljet, maar als je dat verwarrend vindt is er altijd wel een soldaat naast je in het 
stemhokje om je op weg te helpen. Die soldaat is allang blij dat hij nog even niet naar Bachmoet of 
Chersov hoeft en daarvoor graag de order opvolgt om het volk een duwtje in de ‘goede’ richting te 
geven. Niet dat dit lang op zich zal laten wachten, want natuurlijk zullen de doden en gewonden die 
gisteren gevallen zijn misbruikt worden om er nog een tandje (lees: bommetje) bij te zetten daar. 
Ook verwarrend voor die gasten van ISIS trouwens; wil je weer even jezelf laten gelden, wordt je 
vervolgens keihard genegeerd omdat de baas van het volk wat je zojuist keihard hebt afgeslacht een 
dader heeft gevonden die hem beter uitkomt. Ik ben alleen wel bang dat ze zich niet met zo’n kluitje
in het riet zullen laten sturen en zich nogmaals zullen laten gelden. Het zou dus zomaar niet alleen 
een warme lente kunnen worden, maar ook een hele hete zomer. 

En wij? Wij verkneukelen ons om Sieneke, maken ons druk over of het woord ‘moeder’ nog wel 
mag en over de lentekriebels bij onze eigen studenten. Dat is namelijk een hele zielige generatie. Ze
hebben namelijk nooit geen ‘Week van de Lentekriebels’ gehad in hun basisschooltijd, waardoor ze 
niet echt helder hebben wat wel en niet kan. En vooruit: misschien dat die fles wodka en tik voor je 



hoofd bij de ontgroening ook niet bepaald geholpen heeft. De ‘uni’ heeft inmiddels zijn morele 
plicht gedaan en de geldkraan dichtgedraaid, waardoor de nodige vaders met een iets te dubbele 
achternaam weer krom moeten liggen om de ‘studieactiviteit’ van hun corpsballerige zoontje opm 
peil te houden. Want al dat vernederen, vernielen en misbruiken kost nou eenmaal het nodige en je 
laat je ‘vrindje’ nooit vallen! Maar met zoveel onzin en ellende valt er nog maar één ding te leren 
binnen het corps: ‘Vo! Vo voor zuipen!’ Want alleen strontlazarus valt er nog wat te lachen. Niet 
alleen bij de studenten, want ook in menig kroegje, buurtcentrum of voetbalkantine vloeit de drank 
steeds overmatiger. Met rood doorlopen ogen en met een kegel wankelen we rustig naar onze 
ondergang. Waarom we drinken? Om te kunnen blijven lachen, zodat we even niet hoeven te huilen.
Proost!


