Freewheel of driewiel

Tot mijn grote schrik is het al weer drie weken geleden dat ik voor het laatst iets in dit hoekje heb
geschreven. Laat ik het er op houden dat het ook niet mijn beste drie weken waren. Meestal als de
blaadjes weer bomen krijgen, dan krijg ik zelf ook weer wat meer lucht en lach in mijn hoofd. Dit
jaar duurt dat alleen ff wat langer dan normaal. Soms heb je nou eenmaal even dat extra zetje nodig.
Dat zetje kwam (vrij last-minute) gisteren in de vorm van koningsdag. Niet dat ik nou zo’n fan ben
van ons koningshuis. Sterker nog: ik pleit ervoor dat we deze arme zielen bevrijden uit hun glazen
kooi bevrijden en ze nog enigszins een kans geven op een fatsoenlijk leven. Want zeg nou zelf, het
is toch niet te doen dit. Alles (maar dan ook alles) wat ze uitvreten wordt breed uitgemeten door
zogenaamde ‘royaltydeskundigen’ en bij de minste of geringste misstap worden ze nog net niet met
rotte eieren bekogeld. Het gaat zelfs zo ver, dat onze troonopvolgster naar Spanje moet vluchten
vanwege dreigementen. Enkel en alleen omdat haar kwartje nou eenmaal zo viel dat ze in een
Wassenaars paleis terecht kwam. En zou het ons ook eigenlijk ook maar iets jeuken als deze familie
er mee stopt? Ik denk van niet. Zo lang we maar één keer per jaar pislauw bier kunnen ‘atten’, de
treinen mogen blijven volkotsen door de voorverteerde shoarma van een vaag straattentje en
schaamteloos de rochelpot van opa mogen blijven verkopen vanaf de stoep die eigenhandig
geclaimd is. Blijft trouwens een apart fenomeen zo vlak voor de dodenherdenking en bevrijdings-
dag, al die stoepen die als ‘bezet’ gemarkeerd zijn.

Het zal de familie zelf waarschijnlijk ook jeuken of het wel of niet stopt. WimLex en Max zijn
inmiddels zo murw gebeukt dat ze het sowieso niet meer merken, Constatijn en Laurentien nog wel
blij dat ze één keer per jaar in de picture mogen en de Amsterdamse pandjesprins verstopt zich altijd
al achter een iets te grote bril. Alleen de prinsessen zullen waarschijnlijk blij zijn als dit niet meer
hoeft. Tenminste, dat was een beetje wat ik van hun gezichten af dacht te lezen. Amalia deed nog
een beetje haar best, maar bij Alexia en Ariane was duidelijk van hun gezicht af te lezen dat ze best
een jaartje willen onderduiken in Spanje om hier vanaf te kunnen zijn. En ik snap dat ook best, want
het begon al helemaal verkeerd. Op het moment dat ze de bus uit stapten werden ze al welkom
geheten door een burgemeester die rechtstreeks uit een aflevering van Monthy Python of bij Koot &
Bie weggelopen leek te zijn. Als je dan vervolgens ook nog eens de hele ochtend achtervolgd wordt
door Jette Kleinsma op een driewieler, dan zou ik mezelf ook proberen te verstoppen onder een berg
confetti. En elk jaar dezelfde voorgekauwde en ingestuurde antwoorden op dito vragen lijkt me ook
geen feest. Ik denk dat Constatijn, op de vraag wat hij dacht toen hij hoorde dat hij naar Emmen
mocht, best had willen antwoorden ‘Wat een verschrikkelijk kuteind rijden!’

Overigens mag de gehele familie dankbaar zijn en God op hun blote knieén danken dat ze niet in
Arnhem terecht gekomen zijn. Want dat is toch wel het Sodom eén Gomorra bij elkaar van
Nederland zeg. En voor wie het niet meegekregen heeft: op de beeldschermen waar normaal de
vertrektijden van de bussen te zien zijn, was er afgelopen week ineens een fijnzinnig stukje porno te
zien. Nou ken ik toevallig een buschauffeuse die ook wel eens op de centrale werkt, maar ik ben blij
dat ik ook weet dat ze dit niet in Arnhem doet. Ik kom haar namelijk regelmatig tegen in de bus en
dat zou dan toch een lastig ‘ritje’ worden. Overigens keek men in de plaatselijke parenclub ‘Fata
Morgana’ ineens raar op, toen daar op de televisie in de wachtruimte ineens te zien was dat lijn 69
over een minuut van perron B zou vertrekken...

Wat ik de prinsessen trouwens nog wel mee zou willen geven, is dat ze blij mogen zijn dat ze in dit
gespreide bedje terecht zijn gekomen. Dat bedoel ik niet als kritiek, maar ik las deze week een
zekere heer Heuckeroth er wel open voor staat om kinderen te verwekken. Ik denk dat de prinsessen



dit nog niet mee hadden gekregen, want anders hadden ze zich waarschijnlijk vol overgave en met
een grote glimlach in het bruisende Emmen gestort! Maar goed, Gordon die kinderen krijgt. Daar
slaat mijn fantasie wel een beetje van op hol. Volgens een interview heeft hij zijn zaad al laten
invriezen en is dit idee al reeds besproken met een vriendin. En laat ik nou toevallig net weten wie
die vriendin is. Dat is namelijk niemand minder dan ‘La Meis’! Dit wordt het meest besproken
showbizzkoppel van de afgelopen honderd jaar, let op mijn woorden. Allebei hebben ze al meer
partners versleten dan Hugh Hefner en Kim Holland bij elkaar, zijn altijd boos op de rest van de
wereld en vertonen (op zijn zachtst gezegd) wat licht narcistische trekjes. Daarbij hebben ze
volgens eigen zeggen recent nog staan kopkluiven op een feestje ergens in Amerika, dus maak zelf
die optelsom maar even zou ik zo zeggen. Blijft natuurlijk alleen nog de vraag wat voor kinderen
daar dan uit voort gaan komen. Maar dat durf zelfs ik hier niet op te schrijven. Laat ik het er maar
op houden dat ik dan voorlopig nog maar even fan blijf van drie prinsesjes met een verveeld gezicht
en hun familie. Zo lang ze maar wel een beetje blijven lachen, al was het maar om even niet te
hoeven huilen!



